Adelaar, mijn totem,

iii koning van de luchten die

‘g::q\ hoger en hoger stijgt tot aan de goden,
om van hen te leren,

om je deest en je hart met hen te verbinden,
om te vernemen wat gekend mag worden.
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Pa:ﬂ-mcs ben je een wetende tussen twee werelden.

Je wiize hoofd deelt z'n kennis met mi|
f? ii\' t even niet meer weet,

Je :wiachtlgc vleugels dragen mij

als ik moegestreden ben.

Je 3lziend 0og toont me vcrgczic})tcn
[

als ik vastzit in mijn horizon.

Adelaar, , ontembaar in hart en geest,
laat je nooit vangen.

Mocht dat toch ooit gebeuren,

herinner je dan ontembaarheid.
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